
11

L iefde

De gévende boom die de appelboom is – bloesem, vruchten, 
een fraai uiterlijk en hout dat bruikbaar is om voorwerpen 
van te draaien – staat voor de gevende mens, de lieve mens, 
een bemiddelaar tussen hemel en aarde, de kruisbestuiver 
waarvan de mannelijke bloesems de vrouwelijke bestuiven, 
de gracieuze mens die tot op hoge leeftijd haar gratie behoudt.

App e l boom
25 juni – 4 juli

23 december – 1 januari
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Gevoel en verstand zijn voor de appelboom niet tegenge-
steld, haar vrucht overbrugt zoals we ook uit de bijbel weten 
de tegenstelling tussen goed en kwaad, zij is zowel sierlijk als 
productief. De appelboom bemiddelt tussen hemel en aarde, 
tussen goed en kwaad, tussen ideaal en werkelijkheid.

De appelboom kent een hartstochtelijk verlangen om te be-
minnen en bemind te worden, zij zal altijd naar liefde zoe-
ken en deze graag geven. Het verstand van de appelboom 
leert hem in liefde verenigd te blijven met degene die hem 
liefheeft, en niet verder te zoeken. Een avontuur, een flirt: de     
appelboommens is er altijd klaar voor, tenzij krachtige  liefde 
het tegenhoudt.

Daar een appelboom gul en gevend is kan zij zich moeilijk  
egoïstisch opstellen, waarvan gemakkelijk misbruik gemaakt 
kan worden. Zij moet ervoor oppassen niet uitgebuit te wor-
den. Een riskante kant van de appelboom is ook dat zij liever 
helpt dan geholpen wordt, en nogal eens twijfelt tussen ge-
borgenheid en onafhankelijkheid. 

Openheid voor de wereld, tolerantie van andere mensen en 
andere denkbeelden kenmerken de appelboom, die op vrij-
wel elke grond kan aarden. Als de appelboom al onderhevig 
is aan wisselende stemmingen, ze zal niet gauw wegzinken 
in Weltschmerz of peilloze, hulpeloze somberheid. De appel-
boom ziet altijd een andere kant. In schijnbaar uitzichtloze si-
tuaties vindt de appelboom altijd een weg of een middel naar 
een onverwachte oplossing. 

Als geboren bemiddelaar kan een appelboom veel bereiken. 
Maar liever leeft de appelboom lekker bij de dag, zonder al te 
veel vooruit of achterwaarts te kijken. Hoe dan ook heeft een 
appelboom een rijk, productief leven.



13

Pluspunten:
•	 wil graag beminnen
•	 altijd positief
•	 geboren bemiddelaar

Minpunten:
•	 soms te gul
•	 aan wisselende stemmingen onderhevig
•	 laat zich niet makkelijk helpen
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Ӱ
Beroemde appelboommensen:

Martin Gaus (kynoloog, 25-12-1944)
Tonny Eyk (musicus, pseudoniem van Teun Eikelboom, 

4-7-1940)

Ӱ
Zeg het met bomen:

Spreeuwen willen wel kersen eten, maar geen 
bomen planten – luie mensen willen graag genieten 

maar er niet voor werken

Ӱ
Appelboom

 

 Grondsoort: alle grondsoorten maar liefst klei.
 Vorm:  breed piramidaal tot rond.
 Hout:  gebruikt voor fijnmeubels, draaiwerk van 
  bijvoorbeeld schaakstukken. Zeer hard hout.
 Blad:  vorm overeenkomstig de kroon, dus ovaal 
  tot rond.
 Bijzonderheid:  de appelboom is in alle seizoenen mooi 
  om te zien, door bloesemen, het vrucht 
  dragen, en zelfs ’s winters door zijn 
  prachtige kale vorm.


